ool WAS
VERPLICHT OM
SOLDAAT TE

WORDEN.”

De lach op Zerezgi zijn gezicht komt
zonder enige twijfel ook terug in zijn
persoonlijkheid. Zerezgi heeft een
sierlijke kledingstijl en is dan ook
ongelofelijk trots op zijn typische
Eritrese kroes-kapsel.

De volwassenheid die hij uitstraalt is
niet bij elke 18-jarige vanzelfsprekend.

Zijn favoriete liedje?
Kokobey van Merhawi Sbahtleab: ,,Het
liedje gaat over een jongen die soldaat
moest worden, omdat hij geen hoge
cijfers haalde op school. Dit is iets wat
mij ook had kunnen overkomen.”




REDEN

Ik heb geen vrijheid in mijn eigen land.” Als je in Eritrea geen goede cijfers haalt op school dan
ben je verplicht om soldaat te worden. Dat wil ik niet worden en daarom ben ik vertrokken uit Er-
itrea. Het is niet leuk. Ook als je stopt met school dan moet je soldaat worden en daar heb je dan
helemaal geen keuze in. Hier in Nederland mag ik mijn eigen keuzes maken, en dat is vrijheid.”

VLUCHTEN

Ik heb een lange reis achter de rug en ik ben in verschillende landen geweest. Eerst ben ik samen
met mijn vriend naar Ethiopié gegaan. Vervolgens ben ik naar Sudan vertrokken en heb ik daarna
mijn reis verder vervolgd naar Libié. Vanaf daar ben ik met de boot naar Italié gereisd. Uiteindelijk
ben ik met de trein van Italié naar Nederland gekomen.”

.,De reis heeft nogmaals erg lang geduurd. Ik heb Eritrea op mijn veertiende verlaten, mijn familie
heb ik daardoor ook al vier jaar niet gezien. Tijdens mijn reis heb ik op verschillende plekken ge-
woond. Waarvan anderhalf jaar in Ethiopié€, zeven maanden in Sudan en drie maanden in Libié. In
Libié was het heel erg moeilijk voor mij. Er was niet genoeg water en bijna geen eten.”

OPVANG

,,De opvang in Nederland is voor mij spoedig verlopen. Toen ik in Nederland arriveerde ben ik ei-
genlijk eerst opzoek gegaan naar mijn broer. Hij was vier jaar geleden voordat ik dat deed vertrok-
ken naar Nederland. Hij woont in Haarlem. Ik heb hem proberen te bellen maar ik heb hem niet
kunnen bereiken. |k beheerste de Engelse taal toen ook nog niet dus het was erg moeilijk om te
communiceren. lk ben toen naar iemand toe gelopen om te vertellen dat ik nieuw was in Neder-
land. Toen ben ik naar een plek gestuurd om een verblijfsvergunning aan te vragen.”

,,Het duurde niet lang om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit heeft om precies te zijn anderhalve
maand geduurd. Hier heb ik heel veel vragen voor moeten beantwoorden en er werd een vingeraf-
druk genomen. Vervolgens ben ik naar het AZC in Amersfoort verhuisd. Ik ben hier anderhalve
maand gebleven en daarna ben ik vertrokken naar de plaats waar ik nu nog steeds woon, Heiloo.”

GELUK

,,Geluk is hier in Nederland heel anders dan in Eritrea. Ik vind hier in Nederland op verschillende
manieren mijn geluk. Ik kan hier bijvoorbeeld aan veel mensen dingen vragen. Ook heb ik hier de
vrijheid om echt dingen te doen die ik leuk vind. In Eritrea was dit niet het geval. De mensen in
Nederland vind ik ook echt heel erg aardig. Destijds ben ik heel goed opgevangen en nog steeds
helpen mijn buren mij waar nodig. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik hier kan doen wat ik leuk
vind, voetballen.”

NEDERLANDS GERECHT
,,Haha, daar moet ik even over nadenken... Mijn favoriete Nederlandse gerecht is kip met rijst. Dat
vind ik echt heel erg lekker. Producten als tonijn en kaas behoren ook tot mijn favoriete eten.”

BEZIGHEDEN

., Vijf dagen in de week zit ik op school. Daarnaast ben ik bezig met mijn favoriete bezigheid en
passie, voetbal. Ik voetbal nu anderhalf jaar bij HSV (Heiloo). Het gaat super goed. Vorig seizoen
heb ik 47 doelpunten gemaakt en ik heb er nu al 18 gescoord. Sinds kort ben ik ook begonnen met
werken. Ik werk drie avonden per week in de afwas en ik vind het super leuk. Ik ben blij dat het zo
goed gaat.”

DROMEN EN AMBITIES

,,Mijn droom is om op hoog niveau te kunnen voetballen. Ik heb posters in mijn woonkamer ge-
hangen van het Nederlands Elftal en hier kijk ik met glunderende ogen naar. Het beroep dat ik in
de toekomst wil uitoefenen is elektricien. Loodgieter lijkt mij trouwens ook erg leuk om te doen.”

TERUG
..k weet niet of ik ooit nog terug zou willen naar Eritrea. lk heb daar eerlijk gezegd nog niet over
nagedacht. Op dit moment wil ik hier blijven.”

MUZIEK

..k vind dit hele mooie muziek. Niet omdat het uit Eritrea komt, maar ik vind het gewoon erg leuk
om naar te luisteren. De zanger is overleden en daarom vind ik het extra speciaal. Het brengt ook
herinneringen bij mij naar boven. Het liedje gaat over een jongen die soldaat moest worden,
omdat hij geen hoge cijfers haalde op school. Dit is iets wat mij ook had kunnen overkomen en
daarom kan ik mezelf terug vinden dit liedje. De jongen in het liedje moest dus zijn woonplaats
verlaten, inclusief zijn vriendin. Ze hadden afgesproken dat wanneer hij terug zou keren, ze zouden
gaan trouwen. Dat is echter niet zo gegaan als de jongen wilde. Zijn vrouw is zwanger geraakt van
een andere man en dit heeft ervoor gezorgd dat de relatie is verbroken. De jongen was sprake-
loos.”

Ondanks zijn heftige verhaal blijft Zerezgi optimistisch en vrolijk. Hij heeft zijn eigen pad richting
geluk bewandeld en dat straalt hij ook uit. Mede dankzij Kokobey ziet hij de mooie dingen van het
leven in en is hij dankbaar. Zerezgi jaagt ondertussen zijn dromen na op weg naar een glansrijke
carriére in de voetballerij.

Zerezqi, 18 jaar, Eritrea
Woont 2,5 jaar in Nederland
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